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 Nieuwsbrief 16 januari 2026 

 
Week van gebed voor eenheid. 

Vindt hier alle informatie over de verschillende vieringen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zondagsdiensten 

PK Eijsden (uitgestelde dienst en onderstaande tekst was bedoeld voor vorige week)  

Eigenlijk zou de bruiloft in Kana pas volgende week gelezen worden, maar omdat er dan 

geen dienst is, laat ik dit bekende verhaal uit Johannes zondag al klinken. Het roept bij 

mij het lied van Johnny Cash op, ‘He turned the Water into Wine’, dat hij zong in de San 

Quentin-gevangenis. Op de beelden die daarvan bestaan, zie je hoe de gedetineerden 

worden geraakt — misschien omdat het lied even een andere werkelijkheid opent dan die 

van hun dagelijkse bestaan. 

 

Dat ene lied, dat ene verhaal, tilt hen boven hun vragen en zorgen uit. Zo werkt het 

wonder van Kana ook voor ons: niet als een raadsel dat opgelost moet worden, maar als 

een teken dat iets van Gods licht doorbreekt. 

Ds. Klaas Spoelstra 

Voorganger: 

Muziek:  

Ambtsdrager: 

Ds. Klaas Spoelstra 

Wilma Flier 

Dick Rootert 

Zondag 18 januari om 10.00uur 

Protestantse kerk 

Wilhelminastraat 1 Eijsden 

 

https://www.maas-heuvelland.nl/nieuws
https://www.youtube.com/watch?v=fE09xqZYBLI&list=RDfE09xqZYBLI&start_radio=1
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Sint Jan Maastricht  

Misschien is wel het mooie van een oecumenische viering dat we vanuit verschillende 

achtergronden en verschillende geschiedenissen zomaar bij elkaar komen. Het pad van 

een ieder is verschillend gegaan. De Armeense kerk met hun kinderkoor kent nog maar 

een korte geschiedenis in het Limburgse. Toch hebben de Armeniërs elkaar hier 

gevonden en een gemeente gesticht. Ds. Joost Smit is sinds kort predikant van de 

Nederlands Gereformeerde Zuiderkruisgemeente en zal voor het eerst meedoen in de 

viering. De oud-katholieke kerk heeft al een langere traditie en wijst ons met hun 

liturgische traditie terug naar één van de hoofdstromingen van het Christendom.  

 

En verder horen we verrassend van de gebroeders Lebouille uit Valkenburg dat er in een 

ver verleden al mensen waren die niets van een kloof tussen protestantisme en 

katholicisme wilden weten. En dan zijn we er ook nog zelf nog: de protestanten van de 

Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland.  

 

Een combo van de Zuiderkruisgemeente draagt evenals het kinderkoor van de Armeense 

Kerk een steentje bij aan de viering. Zodat we met al die geschiedenis die we samen 

delen, nog verder terug kunnen kijken in de tijd. We slaan de Bijbel open, overwinnen 

onze verschillen en ontdekken dat we in onze verscheidenheid aan elkaar gegeven zijn. 

Welkom om mee te komen vieren!   

Ds. Ferdinand Borger  

Voorgangers: 

 

 

Organist: 

Cantor: 

Muziek: 

Kinderkoor Armeense Kerk 

o.l.v.: 

Gemeentelid van dienst: 

Lector: 

Kindernevendienst: 

Ds. Ferdinand Borger 

Pastoor Piet Coemans 

Ds. Joost Smit 

Klaas Remerie 

Maarten Schönfeld 

Combo Zuiderkruis  

 

Artak Voskanyan 

Elly de Haan-Verduyn 

Emilie Hilbers 

Lisanne Waelauruw 

Zondag 18 januari om 10.00uur 

Sint Jan  

Vrijthof 24 Maastricht 

Via Kerkomroep 

 

Hervormde kerk Vaals/Klooster Wittem:  

Oecumenische viering/kanselruil in Wittem en Vaals 

In Vaals/Gulpen besteden we – traditiegetrouw - aandacht 

aan deze week door een kanselruil: aanstaande zondag 18 

januari is er om 11.00uur een gezamenlijke oecumenische 

viering in het klooster in Wittem, waarin pater Henk 

Erinkveld (liturg) en Mw. Marian Knetemann (overweging) 

voorgaan. En volgende week zondag 25 januari is er 

eenzelfde viering in de kerk in Vaals waarbij de rollen zijn 

omgedraaid.  

 

Het door christenen uit Armenië aangedragen thema van 

deze week is “Een van Geest” naar aanleiding van Efeziërs 

4:1-13. Het thema van de vieringen komt uit de bijbehorende evangelielezing (Joh. 

12:31-36) en luidt: “Laat de duisternis U niet overvallen” Beide diensten zijn gezamenlijk 

voorbereid door de voorgangers, lectoren uit Wittem en mensen uit onze gemeente.  

U bent van harte welkom zowel a.s. zondag in Wittem als volgende week in Vaals 

Dick Knol 

Voorgangers: 

 

 

Pater Henk Erinkveld 

Mevr. Marian Knetemann 

Zondag 18 januari om 11.00uur 

Klooster Wittem 

Wittemer Allee 34  Wittem 

 

 

https://www.maas-heuvelland.nl/uploads/klant174/files/OvD%20St%20Jan%202026.pdf
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002
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Uit de diaconie 
Collecteren is dé manier om tijdens de kerkdienst te delen wat ons gegeven is en samen 

te werken aan een wereld van gerechtigheid en vrede! 

 

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor het werk van de 

Stichting Stille Armen Maastricht. 

 

De Stichting is vooral bekend om de kerstpakkettenactie die ieder jaar gehouden wordt. 

Families die niet of nauwelijks rond kunnen komen, worden verrast met een kerstpakket. 

De kerstpakkettenactie mag dan wel de belangrijkste activiteit zijn, maar de stichting 

helpt ook mensen via een noodfonds. Onverwachte tegenvallers, zoals een kapotte 

wasmachine of koelkast, een scheiding met vervelende financiële gevolgen, werk kwijt 

zijn door omstandigheden en financieel in de knel komen. Als stille arme weet je op dat 

moment niet hoe je er bovenop moet komen. Op zo’n moment kan een beroep gedaan 

worden via het noodfonds. De Stichting helpt niet met contant geld, alleen met 

goederen. 

 
 

Voor dergelijke, vaak onverwachte, omstandigheden is het noodzakelijk dat er voldoende 

geld is om goederen te leveren. Uw bijdrage wordt dan ook zeer op prijs gesteld. 

 

Namens de diaconie, 

Marije Bijleveld 

 

NB: U kunt uw collecte ook overmaken naar de bankrekening van  

Diaconie Prot. Gem. Maas-Heuvelland te Maastricht  

NL79 RABO 0152 12 93 59.  

Het bankrekeningnummer staat ook vermeld op de liturgie. 

 

  

Tweede collecte voor de Raad van Kerken Maastricht 
 

Let op: de tweede collecte is deze zondag voor de Raad van Kerken   

Maastricht. 

Namens het College van Kerkrentmeesters, Evelijn de Jong. 

U kunt uw bijdrage overmaken naar Bankrekening  

NL 37 RABO 03 7372 4772 t.n.v. Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland 

onder vermelding van het doel van uw gift. 

 

 

Onderweg – ontmoeten, bezinnen en andere activiteiten 
 

Nacht van de poëzie 1 februari 19.30uur (kerk open 19.00uur) St Jan Maastricht 

Voor iedereen die graag naar poëzie luistert. Voor iedereen die graag zelf gedichten 

maakt en die zou willen voordragen deze avond, wordt gevraagd zich aan te melden bij 

mij. Dan kunnen we de avond indelen.  
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Een avond voor beide groepen: dichters en luisteraars! 

Het thema van de poëzieweek is dit jaar metamorfose.  

De organisatie ligt bij Thuis en Inn Between, samen met boekhandel de Tribune en de 

Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland. 

Informatie en aanmelden: Nelleke de Kruik E. nellekedekruik @ gmail.com 

 

 

 

Vanuit de kern Heuvelland 
 

Week van gebed voor de eenheid van christenen 

Van 18 t/m 25 januari 2026 is de week van gebed voor de eenheid. 

Dit jaar staat de week in het teken van het verlangen naar de eenheid. 

In Valkenburg is op 25/1 een oecumenische dienst met de parochie van de r.k. 

medechristenen. 

Dit zal zijn in de Nicolaas en Barbarakerk,  Kerkstraat Valkenburg.  

De dienst begint om 11.30. 

Voorgangers zijn Pastoor Dieteren en Ds. Borger. 

Ieder van harte welkom! 

 

(De info in ons Kerkblad klopt dus niet) 

Lies 

 

 

Vanuit de kern Maastricht 
 

Vakantievervanging Marieke Knepper 

Wegens vakantie van Marieke Knepper: tijdelijk t/m 15 februari 2026 in Maastricht 

Pastoraal medewerkster: Jetty Vels   06-25361691  

Bloemendienst: Lineke de Kruijf   06-46547282 

 

Gebedsbijeenkomst week van gebed 

 

 

U bent van harte uitgenodigd voor de oecumenische 

gebedsbijeenkomst op woensdag 21 januari om 19.00uur in 

de Theresiakerk te Maastricht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderenviering ‘t Trefpunt 

Deze kerkdienst wordt gehouden iedere 4e vrijdag van de maand. Het is bedoeld voor 

met name ouderen die door onoverkomelijke hindernissen structureel de diensten op 
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zondagochtend in de St Jan niet kunnen bijwonen. Uiteraard staat deelname open voor 

alle belangstellenden. In kleine kring vieren we een liturgie, waarbij we meestal zingen 

uit de Liedboeken uit 1973 en 2013 met orgelbegeleiding. Na afloop is er onderlinge 

ontmoeting bij thee of koffie. Welkom! 

 

Datum      Vrijdag 23 januari 2026 

Tijdstip      15:00uur 

Locatie      ’t Trefpunt Sint Jan - Aureliushof 150, 6215 SW  

Contactpersoon  

(tevens gemeentelid van dienst) Marianne Hammer-Hordijk (Tel. 043 36 24 626) 

Muzikale begeleiding   Marianne Hammer-Hordijk 

Voorganger deze maand  ds. Gerard Nieuwburg 

 

 

 

Thema: Gods Cri de Coeur! 

Met schriftlezingen uit Jesaja 40 en 42 en 

Matteüs 3  

 

 

 

 

 

 

 Agenda 
 

 Maandag 19 januari 

- Hoeskamer va Gullepe van 14.00-16.30 uur, ’t Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen 

 

 Dinsdag 20 januari 

- Ontmoetingsochtend in ‘t Trefpunt, Aureliushof Maastricht van 10.00-12.00 

informatie Jetty Vels (jetty.vels @ ziggo.nl of tel. 06 25 36 16 91).  

 

- Soepcafé Valkenburg: 12.30 -14.00 uur Kloosterkerk Valkenburg 

 

 Donderdag 22 januari 

- Hoeskamer va Gullepe van 14.00-16.30 uur, ’t Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen 

 

- Huiskamer van Valkenburg van 14.00 tot 16.30 uur in de Kloosterkerk. 

Contactpersoon Lies Oost (liesgretha @ live.nl - 043-3647242). 

 

 Vrijdag 23 januari 

- Ouderenviering: 15.00uur Aureliushof 150 Maastricht 

 

 

 

Volg ons: 

 Linked In   Facebook  Instagram 

 

 

Reacties op en mededelingen voor de Nieuwsbrief 
 

Deze kunt u sturen naar de redactie:nieuwsbrief@maasheuvelland.nl 

https://www.maas-heuvelland.nl/agenda
mailto:nieuwsbrief@maasheuvelland.nl
https://www.linkedin.com/in/protestantse-gemeente-maas-heuvelland-pgmh-aaa11235b/
https://www.facebook.com/maasheuvelland
http://www.instagram.com/pgmaasheuvelland
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